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STILLE WEEK 2026 | WOENSDAG 1 april – 19:30 uur 
DORPSKERK KATWIJK AAN DEN RIJN 
 
VOORGANGER: ds. Anne Post; ORGANIST: Wim van Duijn 
 
We bereiden ons voor in stilte 
 
Begroeting 
Wij begroeten elkaar in de naam van onze Heer die ons bekend heeft gemaakt met de Vader en bidt voor Zijn 
liefde in ons. 
 
Toelichting op de liturgische bloemschikking 
 
We zingen Gezang 481: 1, 3 & 4 (LvdK) 
1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 

4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 

Bijbellezing Ezechiël 36: 26-27 (NBV21) 
26Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er 
een levend hart voor in de plaats geven. 27Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn 
bepalingen houden en mijn regels naleven. 
 
We zingen “Agnus Dei” (Sela) 
Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons. 
 

Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, Heer, geef vrede overal. 
Heer, geef vrede overal. 
 

Evangelielezing Johannes 17 (NBV21) 
1Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg Hij zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu 
de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2Hij heeft van U macht over alle mensen 
ontvangen, de macht om iedereen die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3Het eeuwige 
leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. 4Ik heb op aarde 
uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. 5Vader, verhef Mij nu tot uw 
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majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond. 6Ik heb uw naam bekendgemaakt aan 
de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven.  
Ze hebben uw woord bewaard, 7en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij hebt gegeven, van U komt. 8Ik heb de 
woorden die Ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik 
van U gekomen ben, en ze geloven dat U Mij hebt gezonden. 9Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar 
voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn 10– alles wat van Mij is, is van U, en alles wat van 
U is, is van Mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 11Ik ben al niet meer in de wereld, Ik 
ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook 
aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn. 12Zolang Ik bij hen was heb Ik hen door uw naam, 
die U Mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die 
al verloren was, omdat de Schrift in vervulling moest gaan. 13Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog 
in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld 
haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. 15Ik vraag niet of U hen uit de 
wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. 16Ze horen niet bij de 
wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. 17Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18Ik zend 
hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. 19Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo 
zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 
verkondiging in Mij geloven. 21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in 
Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij 
gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: 23Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de 
wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. 24Vader, U hebt hen aan 
Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U 
Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken 
U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden. 26Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, 
zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’ 
 
Stilte 
 
Meditatief instrumentaal intermezzo “You raise me up” 
Simon van Rijn (Bugel) 
 
Enkele woorden 
 
Gebeden 
 
We zingen Opwekking 60: 1, 2 & 3 
1. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof en eer. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
2. Voor uw woord van genade, dank U wel. 
Voor uw woord van genade, dank U wel. 
Heer, U maakte ons vrij. 
In uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 

3. Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Vul ons hart voor altijd, 
met uw liefde en heerlijkheid. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 

Zegenwoord 
Gezegend zij U door onze Heer die ons een levend hart geeft en Zijn Geest, zodat we leven naar Zijn wil. 
 
Uitleidend orgelspel  
 
Uitloop in stilte  


