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Orde van Dienst – Dorpskerk Katwijk a/d Rijn 
Zondagochtend 26 april 2026 om 10 uur 
Voorganger: ds. M. Roelofse 
Organist/pianist: Alida van Duijvenvoorde 
Collectes: (klik op óf scan de QR-code) 
1. Diaconie 2. Eredienst 3. Kerkrentmeesters 
 

 
Orgelspel  
 
Welkom & afkondigingen 
 
 Intochtslied Psalm 136: 1, 4 & 13 (staande) 
1. Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
4. Zon en maan en sterren gaan 
koninklijk hun vaste baan. 
God regeert bij dag en nacht, 
zijn genade blijft van kracht. 
 

13. Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 

Stil gebed – Votum & Groet 
 
Thema “De Heer regeert”  
 
 Kinderlied Kinderopwekking 18 (tweemaal)  
Ben je groot of ben je klein  
of ergens tussenin;  
God houdt van jou! 
 
Ben je dik of ben je dun  
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
 
 

Hij kent je als je blij bent,  
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent, 
Hij kent je als je straalt. 
 
Het geeft niet of je knap bent,  
het geeft niet wat je doet; 
God houdt van jou! Hij is vol liefde.  
God houdt van jou!

 
Kindermoment 
het Kinderkerk-thema van deze zondag: “God roept Samuël tot profeet” (1 Samuël 3) 
De kinderen gaan naar de Younited kinderkerk 
 
Wet van God 
 
 Gezang 463: 1, 2 & 4 
1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
 
 

https://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknkatwijkaandenrijn


 

2 

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 

4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 

Gebed 
 
 1e Bijbellezing Psalm 93 (NBV21) 
1De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed, 
de HEER is met macht bekleed en omgord. 
Vast staat de wereld, zij wankelt niet, 
2en vast staat van oudsher uw troon, 
U bent van alle eeuwigheden. 
3De stromen verheffen, HEER, 
de stromen verheffen hun stem, 
luid verheffen de stromen hun stem. 
4Maar boven het geraas van de wijde wateren, 
van de machtige baren der zee, 
is hoog in de hemel de machtige HEER. 
5Uw uitspraken zijn betrouwbaar. 
Heiligheid is van uw huis het sieraad, 
HEER, tot in lengte van dagen. 
 
 2e Bijbellezing Openbaring 15: 1 t/m 8 (NBV21) 
1Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het waren zeven engelen met de 
zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een einde komt. 2Toen zag ik iets als een zee van glas, 
vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam 
hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. 3Ze zongen het lied van Gods 
dienaar Mozes en het lied van het lam: 
‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, 
rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. 
4Wie zou U, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? 
Want U alleen bent heilig. 
Alle volken zullen komen en zich voor U neerwerpen, 
want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’ 
5Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent, opengaan. 6De zeven engelen met de zeven plagen 
kwamen naar buiten, in stralende kleren van zuiver linnen en met een gouden band om hun borst. 7Toen 
gaf een van de vier wezens aan alle zeven engelen een gouden offerschaal, vol met de woede van de God 
die leeft tot in eeuwigheid. 8Gods majesteit en kracht vulden de tempel met rook. Niemand kon de 
tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een einde was gekomen. 
 
 Psalm 93 1 t/m 4 
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
Het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 

3. Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
 

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit 
vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
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Verkondiging  
 
 Opwekking 354  
Glorie aan God (4x) 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 

 
Jezus is Heer, 
Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 

 
Kinderen komen terug in de kerk 
 
Dank- en voorbeden 
 
Collecte  
 
 Slotlied Gezang 411: 1 & 6 (staande) 
1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 

6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’ aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 

Zegen |  “Amen, amen, amen” 
 
Uitleidend orgelspel  


