
 

1 

Orde van Dienst – Dorpskerk Katwijk a/d Rijn 
Zondagochtend 19 april 2026 om 10 uur | Younited dienst (12-16jr) 
Voorganger: ds. M. Roelofse 
Muzikale medewerking: Combo o.l.v. Cees Wassenaar  
Collectes: (klik op óf scan de QR-code) 
1. Diaconie 2. Eredienst 3. Kerkrentmeesters 
 

 
Orgelspel  
 
Welkom & afkondigingen 
 
 Intochtslied Opwekking 623 (staande) 
Laat het huis gevuld zijn  
met wierook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn 
met de wolk van mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn 
met het brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn 
met mijn geur. 
 
Want ik wil komen met mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar Ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn, 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door je heen. 
 
Laat het huis bekleed zijn  
met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn  
met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn  
door het bloed van uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 

 
Want U wilt komen met uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel 
waar U woont. 
Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen  
door ons heen. 
 
Heer, wij roepen tot U: 
‘Kom opnieuw met uw vuur.’ 
Wij verlangen naar echtheid; 
bewerk het diep in ons hart. 
 
(2x) 
Heer, wees welkom met uw Geest 
en doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel 
waar U woont. 
Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen  
door ons heen. 
 

 
Stil gebed – Votum & Groet 
 
Thema “Goud-eerlijk” 
 
 Kinderlied Hemelhoog 50 
Heer, U kent mij als geen ander, 
U weet of ik zit of sta. 
En U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga. 
Dat U mij zo heel goed kent Heer, 
daar snap ik dus echt niks van. 
‘t Is een wonder boven wonder, 
dat ik niet begrijpen kan. 
 

Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen. 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 
Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen. 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 
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Ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan; 
overal zult U mij leiden, 
U zult altijd naast me staan. 
En U maakte heel mijn lichaam, 
telde ook nog al mijn haar. 
Nee, dit kan ik ook niet vatten, 
het is mij te wonderbaar. 
 
 

Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen. 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 
Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen. 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 
en laat mij nooit alleen 
 

Kindermoment  
het Kinderkerk-thema van deze zondag: “De zonen van Eli leven slecht” (1 Samuël 2: 12-36) 
De kinderen gaan naar de Younited kinderkerk 
 
Wet van God 
 
 Psalm 19: 3 & 5 

3. Volmaakt is ’s Heren wet, 
die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis 
is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, 
wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God 
en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 
  

5. Zo helpt Gij, God, uw knecht, 
en houdt zijn paden recht 
in ’t spoor door U gewild. 
Wie uw geboden acht, 
wie trouw uw wet betracht 
beloont Gij ruim en mild. 
Maar zonder U, o Heer, 
verdwaal ik altijd weer 
op zelfgekozen wegen. 
O, reinig metterdaad 
mij van ’t verborgen kwaad, 
en leid mij met uw zegen! 
 

Gebed 
 
Inleidend filmpje 
 
 Bijbellezing 1 Petrus 1: 1 t/m 13 (NBV21) 
1Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, 
Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de 
Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en 
vrede, in overvloed. 3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 
barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen 
worden en ons zo levende hoop gegeven. 4-5Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt 
beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding 
tegemoet, die klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. 6Verheug u hierover, ook al 
moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7Zo kan de echtheid blijken 
van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en 
zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 8U hebt Hem lief zonder Hem 
ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, 
hemelse vreugde, 9omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 10Wat die redding inhoudt, 
trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. 11Zij 
probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen 
werkzaam was, doelde toen  
deze voorzegde dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. 12Er werd hun geopenbaard 
dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u – de boodschap die u nu verkondigd is 
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door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest, die vanuit de hemel werd 
gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. 
13Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die 
u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 
 
 Psalm 66: 1 & 3 
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d’ aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 

3. Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wank’len heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 

Verkondiging 
 
 Opwekking 427 
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 
 
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid. 
 

Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 
 
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid. 
 

Kinderen komen terug in de kerk 
 
Dank- en voorbeden 
 
Collecte 
 
 Slotlied Opwekking 832  (staande) 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw, 
want U bevrijdt en geeft leven, 
Elke storm verstild door de klank van uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, hoogste Heer. 

 
Voor eeuwig is uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht 
ligt in uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar! 
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De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood, waar is je macht, 
waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel 
weten wie er regeert, 
naam boven alle namen, hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht 
ligt in uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar! 
 
 

Voor eeuwig is uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht 
ligt in uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Naam boven alle namen (10x) 
 
Voor eeuwig is uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht 
ligt in uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Ongeëvenaarde kracht 
ligt in uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar! 
U bent Jezus, Overwinnaar 
U bent Jezus, Overwinnaar 

 
Zegen |  “Amen, amen, amen” 
 
 
Uitlooplied: 
 
Opwekking 844 
De God van Abraham, Isaac en Jacob, 
de God die eeuwig leeft en heersen zal. 
Zijn licht omgeeft ons,  
zijn hand beschermt ons. 
Hij is voor ons, onze God is voor ons. 
 
Ontvang de zegen van de Vader. 
Ontvang het leven dat Hij geeft. 
Ga in de kracht van zijn genade. 
Ga met de vrede van zijn Geest. 
 
 


