
LITURGIE GEZINSDIENST 29 MAART 2026 

Voorganger: ds. B.F. Bakelaar 

Begeleiding: ‘De Dafans’ 

 
Welkom en afkondigingen (Carin) 
 
Intochtslied: Psalm 84: 1 en 2 (Sela) 
 

1. Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen 
naar de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.  

  
2. Een vogel is er thuis, 

HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 84: 3, 4 en 5 (Sela) 
 

3. Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.  

  
4. Ach hoor en kijk naar mij, 

HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 

 



5. De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.  
 

De Tien Geboden voor kinderen 
 

Ken jij de tien woorden,  
de woorden één tot tien. 
Laat ze dan eens horen, 
dat wil ik wel eens zien! 
 
Deze woorden zijn gegeven 
als tien vriendjes voor het leven: 
 
Eén is God, die maakt je vrij! 
Er is geen ander zoals Hij. 
 
Twee wil zeggen: God en jij,  
daar horen echt geen beelden bij. 
 
Drie dat is Gods eigen naam,  
om met respect mee om te gaan. 
 
De dag van God is nummer vier,  
bevrijdingsdag voor mens en dier. 
Zodat je week’lijks even voelt,  
hoe God de schepping heeft bedoeld. 
 
Vijf gaat om je ouders en jij,  
wees goed voor elkaar daar leef je bij. 
 
Maak niet dood, laat zes je horen,  
knoop dat heel goed in je oren. 
 
Een maatje is, zegt nummer zeven, 
iets heel kostbaars in je leven. 
Dus luister goed naar dit gebod 
en maak wat heel is niet kapot. 
 
Acht zegt: stelen is niet cool,  
dan wordt het hier een beestenboel. 
 
Negen: laat dat vals gepraat,  
waarmee je and're mensen schaadt! 
 
Tien zegt vaar je eigen koers.  
Wees dan vrij en niet jaloers 
op wat een ander heeft of kan,  
daar word je ongelukkig van. 
 
Dit zijn de tien woorden, de woorden één tot tien. 
Je hebt ze kunnen horen, iets om te doen misschien? 



Zingen: ‘Als je veel van iemand houdt’ (Elly en Rikkert)  
 

Als je veel van iemand houdt 
Geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon 
Omdat God van mensen houdt 
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had 
Zijn eigen Zoon 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet 
 
Als je veel van iemand houdt 
Geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon 
En als jij de Heer vertrouwt 
Leg je leven in Zijn hand 
Hij is Gods Zoon 
 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 
Een mooier geschenk ken ik niet 

 
Gebed 
 
Bijbellezing: Matteüs 27: 45-66 (BGT) 
 
Jezus roept om God en sterft 
45Om twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef 
het donker. 46Toen, om drie uur ’s middags, riep Jezus luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat 
betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten?’ 47De mensen die daar 
stonden, hoorden het. Sommigen zeiden: ‘Hij roept Elia!’ 
48Meteen pakte iemand een spons. Hij liet die vollopen met zure wijn. Toen deed hij de 
spons op een stok, en zo gaf hij Jezus te drinken.  49De anderen zeiden: ‘Nu zullen we 
eens zien of Elia hem komt redden.’ 
50Maar Jezus riep opnieuw. Toen stierf hij.  
 
Er gebeuren bijzondere dingen 
51Op hetzelfde moment gebeurde er iets in de tempel. Het gordijn voor de heilige zaal 
scheurde doormidden, van boven naar beneden.  
De grond begon te schudden, de rotsen scheurden doormidden.  52De graven van de 
doden gingen open. En veel heilige mensen die gestorven waren, stonden op uit de 
dood. 53Na de opstanding van Jezus gingen ze naar de heilige stad Jeruzalem. Daar 
werden ze door veel mensen gezien. 



54De Romeinse officier en de soldaten die Jezus bewaakten, voelden de grond 
schudden. Ze merkten wat er allemaal gebeurde. Ze werden erg bang en zeiden: ‘Geen 
twijfel mogelijk! Hij was de Zoon van God!’ 
55Een eind verderop stond een grote groep vrouwen te kijken. Ze waren met Jezus 
meegekomen uit Galilea. Ze hadden steeds voor hem gezorgd.  56Bij die groep hoorden 
Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jakobus en Josef, en verder de moeder van 
Jakobus en Johannes. 
 
Jezus wordt begraven 
57Er was een rijke man die Josef heette en uit Arimatea kwam. Hij was ook een leerling 
van Jezus. Toen het avond was, 58ging hij naar Pilatus. Hij vroeg of hij het lichaam van 
Jezus mee mocht nemen. Pilatus gaf opdracht om het lichaam aan Josef te geven.  
59Josef nam het lichaam van Jezus mee. Hij wikkelde het in een nieuwe, schone 
doek. 60Daarna legde hij het in een graf dat nog niet gebruikt was. Josef had dat graf voor 
zichzelf in een rots laten uithakken. 
Josef rolde een grote steen voor de ingang van het graf. Toen ging hij weg.  61Maria uit 
Magdala en de andere Maria waren erbij. Ze zaten tegenover het graf.  
 
Het graf wordt bewaakt 
62De volgende dag was het sabbat. Een groep priesters en farizeeën ging naar Pilatus 
toe. 63Ze zeiden: ‘Heer, we willen u iets vragen. Toen die bedrieger Jezus nog leefde, heeft 
hij gezegd: ‘Drie dagen na mijn dood zal ik opstaan uit de dood.’ 64Wilt u daarom 
opdracht geven om het graf drie dagen lang te bewaken? Anders komen zijn leerlingen 
het lichaam stelen en dan zeggen ze tegen het volk: ‘Jezus is opgestaan uit de dood!’ En 
daarmee zullen ze het volk nog erger bedriegen dan Jezus al deed.’ 
65Pilatus antwoordde: ‘Jullie krijgen soldaten mee om het graf te bewaken. Doe verder 
zelf wat jullie nodig vinden.’ 
66De priesters en de farizeeën gingen naar het graf. Ze zorgden ervoor dat niemand het 
graf zomaar kon openmaken. En ze gaven de soldaten opdracht om voor het graf te 
blijven staan. 
 
Zingen: ‘Als ik m’n ogen sluit’ (Opwekking voor kids 85) 
 

1. Als ik mijn ogen sluit 
en denk aan Golgotha, 
dan lijkt het net of ik 
daar op die heuvel sta. 
Ik zie het houten kruis, 
zie wat de mensen doen, 
dat Jezus sterven moet, 
want dat gebeurde toen. 

 



2. Ik hoor opnieuw Zijn stem 
die roept: ‘het is volbracht!’. 
En daarna wordt het stil, 
't Is donker als de nacht. 
Toen stierf Hij aan het kruis, 
toen was de pijn voorbij. 
O, ik weet meer dan ooit 
dat Hij dit deed voor mij. 

 

3. Ik doe mijn ogen dicht 
en vouw mijn handen stil. 
Ik bid met heel mijn hart, 
wat ik Hem zeggen wil: 
Heer, aan dat houten kruis, 
droeg U de straf voor mij. 
Ik had nog nooit een Vriend 
die zoveel hield van mij. 

 
Preek over het thema: ‘Is dit het einde, of een nieuw begin?’  
 
Zingen: ‘Mijn Jezus, mijn Redder’ (Opwekking 461) 
Mijn Jezus, mijn Redder, 
Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik ben, 
vol zijn van U liefde Heer. 
 
Mijn schuilplaats, mijn trooster 
veilige toren van kracht 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer 
 
Refrein: 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.  
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van U naam. 
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 
mijn leven lang loven want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.  
 
Mijn Jezus, mijn Redder 
Heer er is niemand als U, 
laat elk moment, al wat ik ben 
vol zijn van U liefde Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn trooster 
veilige toren van kracht. 



adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 
 
Refrein (2x) 
 
Niets is zo goed als een leven heel dicht,  
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.  
 
Voorbereiding op het heilig Avondmaal 
 
Gemeente van Christus, komende vrijdag vieren 
wij het heilig Avondmaal. De Heer zelf roept ons om 
naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan 
zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.  
Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van 
Christus’ Koninkrijk. 
In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten  
in geloof, hoop en liefde. 
De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw.  
Dagelijks maken we onze schuld tegenover Hem groter.  
 
Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts 
ontvangen, wanneer we in gehoorzaamheid aan het 
Woord van God als Gods kinderen willen leven. 
 
Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf: 
Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik 
God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde 
van het leven met de Heer ontneem? 
Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden 
wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus 
Christus, zijn Zoon, onze Heer? 
Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de 
heilige Geest? 
 
Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker 
weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van  
de liefde van Christus, onze Heer. 
 
Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit 
de beker vol vreugde de dood van onze Heiland. Belijd in 
gehoorzaamheid aan zijn Woord de drie-enige God. Zo 
nodigt Christus u aan zijn tafel en mag u zich opnieuw  
gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn.  
 
Zingen: ‘Door uw genade, Vader’ (Opwekking 369) 



Door Uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor Uw troon. 
 
Nooit konden wij zonder zonde 
voor u staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon. 
Door het bloed van het Lam. 
 
Door Uw genade, Vader, 
Mogen wij het binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
Maar door het bloed van het Lam. 
 
Afscheid van aftredende ambtsdragers 
Woord van de voorzitter namens de kerkenraad 
 
voorganger 
 Van twee ambtsdragers nemen wij vandaag afscheid, 

namelijk van ouderling Cees Krijgsman en van diaken William Fraanje.  
 

De aftredende ambtsdrager gaat staan 
 
voorganger 
 Geliefde broeders, 
 wij laten u gaan en zeggen u dank 
 voor de overtuiging, de inzet en de liefde 
 waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld.  
 Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt,  
 waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen  
 geheim zal blijven, ook na uw afscheid.  
 
TOEZINGEN: Lied 356: 1 en 3 (WK) 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 



in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
De aftredende ambtsdrager gaat zitten 
 
Dankgebed en voorbeden, met stil gebed en afgesloten met het Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: ‘Jezus overwinnaar’ (Opwekking 832)  
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt door de klank van uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen hoogste Heer 
 
Refrein: 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 
Jezus overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht 
Waar is je prikkel gebleven 
Jezus leeft en ik zal leven 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel weten Wie er regeert 
Naam boven alle namen hoogste Heer 
 
Refrein 
 
Naam boven alle namen (12x) 
 
Refrein 
 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 
 
Zegen 
 



Beaming van de zegen door de gemeente, 
met Gezang 456: 3 (LvdK): 
 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw Naam ter eer. 

 


