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Inleidend orgelspel 
 
Predikant en kerkenraad betreden de kerkzaal 
 
Welkom en afkondigingen 

Cees van Duijn 

 

We zingen Psalm 149: 1 

1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

 
Ouderling van dienst brengt de predikant naar de kansel 
 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

We zingen ‘Met open armen’ 

Begeleid door De Dafans 

1. Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn.  
Met open armen word je ontvangen. 

2. Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet.  
Hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen. 

 
Welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis.  
Welkom, welkom thuis. 

 
3. Kom met je leegte en je angst. 

Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal.  
Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis.  
Welkom, welkom thuis. 

 

2x 



Geloofsbelijdenis 

 

We zingen ‘Fundament’ 

Begeleid door De Dafans 

Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt. 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; 
ik steun alleen op Jezus’ Naam. 
 
(Refrein:) Heer, U bent ons fundament. 
 Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
 In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 
Refrein 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 
Ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 
Refrein 

 
Gebed 

 

1
e
 Schriftlezing Psalm 104: 1-2; 21-30 (HSV) 

1Loof de HEERE, mijn ziel. 
HEERE, mijn God, U bent zeer groot, 
U bent met majesteit en glorie bekleed. 
2Hij hult Zich in het licht als in een mantel, 
Hij spant de hemel uit als een tentkleed. 
[…] 
21De jonge leeuwen brullen om een prooi 
en verlangen van God hun voedsel. 
22Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug 
en leggen zich neer in hun holen. 
 

2x 



 
 
23De mens gaat dan op weg naar zijn werk, 
naar zijn dienstwerk, tot de avond toe. 
24Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, 
U hebt alles met wijsheid gemaakt, 
de aarde is vol van Uw rijkdommen. 
25Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt; 
daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, 
kleine dieren en grote. 
26Daar varen de schepen, 
daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt 
om hem erin te laten spelen. 
27Zij allen wachten op U, 
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. 
28Geeft U het hun, zij verzamelen het, 
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. 
29Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, 
neemt U hun adem weg, zij geven de geest 
en keren terug tot hun stof. 
30Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen 
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem. 

 
We zingen Gezang 479: 1 en 3 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

2
e
 Schriftlezing Handelingen 1: 1-4; 12-14 (HSV) 

1Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus 
begonnen is te doen én te onderwijzen, 
2tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest 
aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 
3Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met 
veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen 
gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. 
4En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem 
weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die 
u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 
[…] 



 

 
12Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg 
genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan 
ligt. 
13En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en 
bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus 
en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en 
Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. 
14Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met 
de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers. 
 
We zingen Psalm 130: 3 en 4 

3. Ik heb mijn hoop gevestigd  
op God den Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten  
uw lichtend aangezicht. 
 

4. Gij al Gods bondgenoten,  
ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten,  
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding  
van onrecht en van schuld. 

 
Verkondiging  

‘Zij allen wachten op U, 
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. 
Geeft U het hun, zij verzamelen het, 

doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.’ 
 

- Psalm 104: 27 & 28 - 
 
Muzikaal intermezzo 

Henk van Voorst op het orgel 

 
  



 

We zingen Gezang 305: 1 en 2 

1. Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Afkondiging collecten 

1. Diaconie ‘Nood voor Noord’ – Amsterdam 

2. Instandhouding Erediensten 

3. College van Kerkrentmeesters 

 
 
 

 
(scan de QR-code voor een gift via de kerk-app of via Ideal)  

https://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknkatwijkaandenrijn


 
Slotlied Gezang 675: 1 en 2 (NLB)  

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan.  
Halleluja! 
 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kind’ren zijn. 
Halleluja! 

Zegen 

 
Gezang 456 

3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

Predikant en kerkenraad verlaten de kerkzaal 
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