
 
 

 
Orde van dienst (18.30 uur) 

 

   
 

 
 
Voorganger: ds. B. F. Bakelaar 
Ouderling van dienst: Piet Rovers 
Organist: Corné van Duijvenvoorde 
 
 
 

• Inleidend orgelspel 
• Predikant en kerkenraad betreden de kerkzaal 
• Welkom en afkondigingen 
• Zingen: Psalm 84: 1 (LvdK): ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER’ 
• Ouderling van dienst brengt de predikant naar de kansel 
• Stil gebed 
• Votum en groet 
• Zingen: Psalm 84: 2 en 3 (LvdK): ‘Het heil dat uw altaar omgeeft’ 
• Geloofsbelijdenis 
• Zingen: Gezang 428: 1, 2, 3 en 4 (LvdK): ‘Jezus mijn verblijden’ 
• Gebed 
• Schriftlezing (HSV) Prediker 1 en Lukas 15: 1-7 
• Lezing van vraag en antwoord 1 t/m 3 uit de ‘Gewone Catechismus’.  
• Zingen: Psalm 36: 3 (Oude Berijming van 1773): ‘Bij U, Heer, is de 

levensbron’ 
• Verkondiging over het thema ‘Gelukszoekers?!’ 
• Muzikaal intermezzo (organist)  
• Aansluitend zingen: Gezang 483: 1, 2, 3 en 4 (LvdK): ‘Gij de alle sterren 

houdt’ 
• Dankgebed en voorbeden 
• Afkondiging collecten door voorganger 
• Slotlied: Gezang 257 (LvdK): ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’   
• Zegen. 
• Gezang 456:3    
• Predikant en kerkenraad verlaten de kerkzaal 

  



 
 

 
Orde van dienst (18.30 uur) 

 

   
 

 
 

VRAAG EN ANTWOORD 1 T/M 3 VAN DE GEWONE CATECHISMUS 
 
 

1. Waarin vind jij je geluk? 

Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. 
Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van 
God. Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe 
toekomst, voor mij en heel de wereld. 
 

2. Ga jij niet zelf over je geluk? 

Gelukkig niet! Wij zouden ons vergissen, wanneer God ons de 
keuze liet. Daarom heeft Jezus gezegd: Wie voor zichzelf leeft, 
zal het leven verliezen, maar wie zijn leven kwijtraakt aan Mij, 
zal behouden worden. 

 
3. Zoekt ieder mens dan niet zelf het geluk? 

Nee, want met alle andere mensen deel ik in gebrokenheid, 
tekort en schuld. De mooiste dingen in het leven zijn vluchtig en 
zelfs het beste is moeite en verdriet. Echte vreugde ligt in God, 
de bron van het leven, en in Jezus Christus, het licht van de 
wereld. 

 
 
 
 


