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Orde van Dienst – Dorpskerk Katwijk a/d Rijn 
Zondagochtend 21 december 2025 | 4e Advent 
Voorganger: ds. T. Verboom, Gouda  
Organist: Alida van Duijvenvoorde 
Collectes: (klik op óf scan de QR-code)  
1. Diaconie 2. Eredienst 3. Kerkrentmeesters 

 
Orgelspel 
 
Welkom & afkondigingen door een ouderling  
 
 Intochtslied Lied 435: 1 & 2 (NLB) | Gezang 120 (LvdK) (staande) 
1. Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juich blijde, zing uw God ter eer, 
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 
 

2. Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
 

Stil gebed – Votum & Groet 
 
Aansteken 4e adventskaars & voorlezen adventsgedicht door Eloise 
Nu branden vier kaarsjes, 
wil je hun boodschap horen, 
we gaan nu bijna vieren 
dat Jezus is geboren. 
 
 Kinderlied "God zal met ons zijn" (YT) 
 
Kinderen komen naar voren en gaan naar kinderkerk  
het Kinderkerk-thema van deze zondag: “Johannes geboren” (Lucas 1:57-80) 
 
Thema: “Hoop maakt alles anders…” 
 
Lezing Matteüs 11: 25 – 30 (NBV21) 
25In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en 
verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, zo 
heeft het U behaagd. 27Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, 
en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 
28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29Neem 
mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust 
vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
 
 Hemelhoog 629 | Opwekking 488 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-8CDVFF-RI
https://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknkatwijkaandenrijn
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Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 

 
Refrein 2x 
 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
 Bijbellezing Jesaja 40: 27 – 31 (NBV21) 
27Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: 
‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, 
mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? 
28Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? 
Een eeuwige God is de HEER, 
schepper van de einden der aarde. 
Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, 
zijn inzicht is niet te doorgronden. 
29Hij geeft de vermoeide kracht, 
de machteloze geeft Hij macht in overvloed. 
30Jongens worden moe en raken uitgeput, 
zelfs jonge mannen struikelen, 
31maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 
hij loopt, maar wordt niet moe, 
hij rent, maar raakt niet uitgeput. 
 
 Lied 25a: 1 & 2 (NLB) 
1. Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 
 

2. Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 
 

Prediking kerntekst: 
‘Maar wie hoopt op de HEER 

krijgt nieuwe kracht: 
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar’. 

- Jesaja 40: 31a - 
 
 Lied 442: 1 & 2 (NLB) | Gezang 118 (LvdK) 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil’ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
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2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Kinderen komen terug in de kerk 
 
Kerstproject “Gods wonder gewoon heel bijzonder” | 4e advent 
 
Dank- en voorbeden 
 
Collecte 
 
 Slotlied Lied 23c (NLB) (staande) 
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 
 
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
3. Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
 
4. Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 
 
5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 
 
Zegen | “Amen, amen, amen” 
 
Uitleidend orgelspel  


