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Ouderling: Erwin Klerks 

Organist: Johan Haasnoot 

 
Welkom & Afkondigingen 
 
Aanvangslied : Psalm 68:10 (oude berijming) 
10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Stil Gebed / Votum en Groet 
 
Kindermoment – kinderlied Ik ben veilig in Jezus' armen 
 
Samenvatting van de wet 
 
Zingen : Psalm 119:9 (DNP) 
9. Fluister mij in, HEER, wat uw wet verlangt, 
dan zal ik op uw wegen blijven lopen. 
Geef dat mijn hart aan uw geboden hangt. 
Wijs mij uw pad, dan bloeit mijn leven open. 
Geef dat de zucht naar geld mij nooit bevangt; 
maak dat ik op uw rijke woord blijf hopen. 
 
Gebeden 
 
Schriftlezingen (HSV) : Genesis 22:15-19  
15 Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer 
vanuit de hemel. 16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat 
u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, 



17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de 
sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw 
nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. 18 En in uw Na-
geslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn 
stem gehoorzaam geweest bent. 19 Daarna keerde Abraham terug naar 
zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Berseba. En Abraham 
bleef in Berseba wonen. 
 
Hebreeën 6:11-20   
11 Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle 
zekerheid van de hoop, tot het einde toe, 12 opdat u niet traag wordt, maar 
navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.  
13 Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij Zichzelf, omdat 
Hij bij niemand die hoger was, kon zweren. 14 Hij zei: Voorzeker, rijk zal Ik 
u zegenen en overvloedig zal Ik u in aantal doen toenemen. 15 En zo heeft 
hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. 16 Men-
sen zweren immers bij Iemand die hoger is dan zijzelf, en de eed, die hun 
tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. 17 Omdat Hij aan de 
erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn 
raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, 18 op-
dat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God 
zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toe-
vlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. 19 
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is 
en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. 20 Daar is 
de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening 
van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Psalm 107:12 en 14 
12 Schepen, omhooggedragen 
op golfslag van de dood, 
zinken terneergeslagen 
weer in de waterschoot. 
Als zo de storm opsteekt, 
hoezeer wordt allerwegen 
gebeden en gesmeekt 
om Gods reddende zegen! 
 

14 Als gij zijt aangekomen 
en ’t anker vallen laat, 
zingt mee het lied der vromen, 
hoort hun beproefde raad; 
God die de wereld schiep 
gaf u de goede rede, 
looft Hem die ’t water riep 
en op de zee kan treden. 

 
Verkondiging 
 
 



Zingen; Gezang 440 
1 Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 
 
2 Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 
 
3 O afgrond, waarin alle zonden 
verzinken en niet meer bestaan! 
O diep geheim van Christus' wonden, 
het oordeel is te niet gedaan! 
O Heer, uw bloed roept voor altijd: 
barmhartigheid, barmhartigheid! 
 
4 Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 
-Gedenken van de overleden broeders en zuster door het noemen van hun 
namen (door Erwin Klerks) (staande) 
 
-Moment stilte 
 
-Geloofsbelijdenis (staande) 
 
-Terwijl we luisteren naar het lied ‘De mensen die we missen’  
https://www.youtube.com/watch?v=4dRete4jlkE kunnen familieleden van de 
overledene een witte steen van de tafel halen. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4dRete4jlkE


God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
 
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 
 
Gebeden 
 
Zingen: Toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  



U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
 
Zegenbede -  Gezang 456:3 Amen, amen, amen! 
                                              Dat wij niet beschamen 
                                              Jezus Christus onze Heer, 
                                              amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 


